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Project Gent Sint-Pieters 

Het Lam Gods 

200 jaar universiteit 
 

Pinkstermaandag 5 juni 

Wat is Project Gent Sint-Pieters? 

Het station Gent Sint-Pieters is gebouwd aan de voor-
avond van de Wereldtentoonstelling van 1913. Het werd 
de motor voor de ontwikkeling van een heel nieuw stads-
deel. Ongeveer een eeuw later staan we voor een opera-
tie van dezelfde omvang: het station en zijn omgeving 
aanpassen aan de behoeften van de 21ste eeuw. 
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, het wettelijk 
kader dat aangeeft hoe de diverse overheden moeten 
omgaan met onze schaarse ruimte met het oog op kwali-
teit, wordt de stationsomgeving omschreven als een 
"gemengde ontwikkelingspool voor wonen en werken". 
Daarmee wordt het Project Gent Sint-Pieters voor de Stad 
Gent een van de belangrijkste strategische realisaties 
tijdens de komende twintig jaar. 
De uitdaging aan het begin van deze eeuw is zorgen voor 
een vlotte, leefbare en aangename omgeving. De geplan-
de aanpassingen zullen de diverse vormen van privé- en 
openbaar vervoer dan ook veel beter op elkaar afstem-
men. De vlotte verbindingen moeten er bovendien voor 
zorgen dat meer mensen gebruik gaan maken van het 
openbaar vervoer. Vanuit ecologisch oogpunt duidelijk 
een meerwaarde. 
Ten derde krijgt de omgeving van het station een hoog-
waardige invulling. Gedaan dus met braakliggende of niet 
ten volle gebruikte terreinen. In de plaats komt kwaliteits-
volle nieuwbouw voor wonen, werken en vrijetijdsbeste-
ding. 
 

 

  

Gent 

Aanbidding van het Lam Gods 

Het meest begeerde kunstwerk ter wereld 

De gebroeders Van Eyck schilderden dit unieke altaarstuk 
in 1432. Het is een hoogtepunt van de Vlaamse Primitie-
ven en een mijlpaal in de kunstgeschiedenis. Het polyp-
tiek overleefde de Beeldenstorm, viel onder Napoleon in 
Franse handen en werd in de Tweede Wereldoorlog door 
nazi-Duitsland opgeëist. Vandaag hangt het toch al meer 
dan vijftig jaar rustig waar het thuishoort: in de Sint-
Baafskathedraal. Weliswaar nog altijd met een reproduc-
tie van het in 1934 gestolen paneel van de ‘Rechtvaardige 
Rechters’. 
 

200 jaar UGent 
Durven, denken, doen 

Sinds haar ontstaan in 1817 liet de universiteit heel wat 
sporen na in Gent. U komt onder meer voorbij de (resten 
van de) eerste vier faculteitsgebouwen: het pakhuis op de 
Korenmarkt (Geneeskunde), het jezuïetenklooster 
(Letteren en Wijsbegeerte), de Baudelobibliotheek 
(Rechten) en de Sint-Elooiskapel (Wetenschappen en 
Anatomie). 

PROGRAMMA 

Voormiddag: 
Onthaal met koffie/thee met koek 
Project Gent Sint-Pieters 
Kort bezoek aan het Lam Gods 
Middag: 
Middagmaal (facultatief): voorgerecht: Orvalkroket, hoofd-
gerecht: stoverij Orval (of vegetarische lasagne) in het 
sfeervolle Orvalrestaurant De Abt  
Namiddag: 
Kort bezoek aan het Lam Gods 
Gegidste wandeling ‘200 jaar universiteit Gent’ 
 

PRAKTISCH 

Deelname: € 37,00 • leden € 33,00 

Inbegrepen: autocarvervoer, fooi en kosten chauffeur, 
onthaal met koffie/thee met koek, gidsen, eigen audio-
foonsysteem 

Middagmaal: (facultatief) voor € 25,00 

Opstap: 
Leuven, Hubo, Brusselsesteenweg 6 07.55 uur 
Veltem-Beisem, bushalte ‘steenweg’ 08.00 uur 
Erps-Kwerps, bushalte Schoonaarde 08.05 uur 
Kortenberg, OC Berkenhof, Beekstraat 25 08.10 uur 
Nossegem, bushalte Centrum 08.15 uur 
Zaventem, bushalte Kerkplein 08.25 uur 
Terug in Kortenberg rond 19.30 uur 
Vooraf inschrijven. 

Baudelobibliotheek 


