
 

 

 

 

8-daagse vtbKultuur-trip 

Rome 
Zaterdag 19 tot en met zaterdag 26 mei 2018 

 

Gids: dr. Jan Vaes 



 

 

 



 

Dag 1 • zaterdag 19 mei 2018 
 
 
Vlucht om 11.25 uur met Alitalia van Zaventem naar de internationale 
luchthaven te Fiumicino Rome, aankomst om 13.30 uur. 
Na een korte stadsverkenning met de autocar rijden we naar ons hotel 
‘The Church Palace’ waar we inchecken. 
 
 
Dag 2 • zondag 20 mei 2018 
 
 
We maken een wandeling langs het Circus Maximus, bezoeken de oud-
ste kern van Rome met het Forum Boarium en het Forum Holitorium en 
betreden de oeroude diaconiekerk van Santa Maria in Cosmedin.  De 
Bocca della Verità is  de leugendetector van Rome, waaraan sommigen 
in de groep zullen onderworpen worden.  Het idyllische Tibereiland, zo 
essentieel voor het ontstaan van Rome, ligt op onze weg. We beëindigen 
de wandeling op het kapitool, ooit een belangrijk religieus centrum van 
het oude Rome, in de renaissance prachtig heringericht door niemand 
minder dan Michelangelo.  
 
Van Piazza Venezia wandelen we naar het hart van de stad, waar we lun-
chen. 
 
Na de middag start de wandeling aan de beroemde Trevifontein, hoog-
standje van barokke scenografie. Via de Piazza Colonna bereiken we de 
Quirinaalheuvel.  Het Palazzo del Quirinale is de ambtswoning van de Ita-
liaanse president.  In één as bezoeken we drie hoogtepunten van de Ro-
meinse barok: de San Carlino alle Quattro Fontane van Borromini, de 
Sant’ Andrea al Quirinale van zijn concurrent Bernini en de kerk van San-
ta Maria della Vittoria, waar we Bernini’s absolute meesterwerk, de 
Cornarokapel, betreden.  Daarna bereiken we de immense thermen van 
keizer Diocletianus, waarin Michelangelo de Santa Maria degli Angeli in-
bouwde.  

Foto boven: Circus Maximus 

Foto onder: Cornarokapel 



 

 

 



 

Dag 3 • maandag 21 mei 2018 
 
 
De schilderachtige Piazza di Spagna in het hart van de stad brengt ons 
naar de Ara Pacis en het mausoleum van keizer Augustus, waarin de gro-
ten der aarde van de 1ste eeuw na Christus begraven werden.  De Piaz-
za del Popolo is een van de mooiste pleinen van Rome.  Vlakbij wenkt de 
kerk van Santa Maria del Popolo waarin twee beroemde meesterwerken 
van Caravaggio onze aandacht trekken.  
 
We lunchen in de oude stad.  De bus brengt ons naar de Via dei Fori Im-
periali. 
 
In de namiddag beleven we op het Forum Romanum duizend jaar Ro-
meinse geschiedenis. Het was het politieke, sociale, economische en reli-
gieuze middelpunt van het oude Rome. En eigenlijk het middelpunt van 
het westers (profaan) denken.  We bereiken zo de Palatijn, de heuvel met 
zijn schilderachtig gelegen puinen, waaronder niet alleen het huis van kei-
zer Augustus maar ook de indrukwekkende paleizen van zijn opvolgers. 
We treden in hun voetsporen. 

Foto boven: Piazza del Popolo 

Foto onder: Forum Romanum 



 

 

 



 

Dag 4 • dinsdag 22 mei 2018 
 
 
Langs de Via dei Fori Imperiali strekken zich de indrukwekkende resten 
van de keizersfora uit en van een winkelcentrum uit de 1ste eeuw na 
Christus. Een belangrijke halte is de kerk van Sint Cosmas en Damianus 
met haar schitterend apsismozaïek uit de 6de eeuw. Ze werd ingericht in 
een zaal van het antieke Forum Pacis: een intrigerende plek.  We betre-
den het Colosseum, het grootste amfitheater uit de Romeinse wereld. 
Daarnaast bestuderen we de boog van keizer Constantijn die ons in con-
tact brengt met de eerste keizer die het christendom van staatswege ge-
doogde.  
 
De bus brengt ons terug naar het hart van de stad: een vrije namiddag. 

Foto boven: Kerk van Sint Cosmas en Damianus 

Foto onder: Colosseum 



 

 



 

 



 

 

 



 

Dag 5 • woensdag 23 mei 2018 
 
 
De Piazza Navona is een van de mooiste pleinen ter wereld, aangelegd 
op de resten van het stadium van Domitianus.  Verschillende fonteinen 
smukken de piazza op, waaronder opnieuw een meesterwerk van Berni-
ni.  Een bezoek aan Rome zonder het Pantheon te zien is ondenkbaar, 
de best bewaarde tempel uit de klassieke oudheid. Spectaculair zijn de 
immens plafondfresco’s van padre Pozzo in de Sant’Ignazio.  En dan is er 
nog een verrassing … 
 
We lunchen in het oude centrum. 
 
In de namiddag is de minder gekende Celio aan de beurt, een van de ze-
ven heuvels van Rome. Jan Vaes onderzocht in functie van zijn doctorale 
dissertatie onder meer de kerk van Santi Giovanni e Paolo: we beleven 
als in een thriller zijn onderzoek naar mogelijk de oudste kerk van Euro-
pa, nog daterend uit de tijd van de vervolgingen.  Sint Jan van Lateranen 
is vanouds de kathedraal van Rome; haar kloosterpand en haar doopka-
pel uit de 5de eeuw zijn een bezoek meer dan waard.  
 
 

Foto boven: Piazza Navona 

Foto onder: Schip van de Sint-Jan van Lateranen 



 

 

 



 

Dag 6 • donderdag 24 mei 2018 
 
 
Vertrekkend aan de Engelenburcht, ingericht in het mausoleum van kei-
zer Hadrianus en zijn opvolgers, gaan we als miljoenen pelgrims voor ons 
langs de Via della Consolazione naar de Sint-Pietersbasiliek.  Jan Vaes 
doet de boeiende geschiedenis van dit centrum van de christenheid uit de 
doeken. Ze bevat talrijke meesterwerken waaronder de beroemde pietà 
van Michelangelo.  
 
Wij nemen de lunch in het Vaticaan. 
 
Daarna zijn de Vaticaanse Musea aan de beurt: een van de grootste 
schatkamers van de wereld, waarin we noodgedwongen keuzes moeten 
maken.  De Sixtijnse kapel is alvast een van de hoogtepunten, het bra-
vourestukje van Michelangelo, tegen wil en dank. 

Foto boven: Sint-Pietersbasiliek 

Foto onder: Sixtijnse kapel 



 

 

 



 

Dag 7 • vrijdag 25 mei 2018 
 
 
Een van de meest bezongen en geschilderde ruïnevelden van Italië vormt 
de Villa Adriana in Tivoli, het buitenverblijf van keizer Hadrianus en een 
reeks van zijn opvolgers.  Het complex is buitengewoon schilderachtig 
gelegen. De keizer liet er onder meer een aantal monumenten die hij tij-
dens zijn reizen had bewonderd, nabouwen. Meteen ook een experimen-
tenveld van de Romeinse architectuur. 
 
We lunchen in Tivoli. 
 
De Villa d’Este is een van de mooiste buitengoederen van Italië.  Kardi-
naal Ippolito d’Este liet ze in de 16de eeuw bouwen.  Hij was een telg van 
het roemruchte geslacht van de hertogen van Ferrara. De villa is mani-
ëristisch maar nog sterk schatplichtig aan de late renaissance.  Haar tui-
nen en talrijke fonteinen laten een onvergetelijke indruk na op elke bezoe-
ker: al eeuwenlang.  
 
 
Dag 8 • zaterdag 26 mei 2017 
 

Terugvlucht om 15.20 uur naar Zaventem, waar aankomst om 17.35 uur. 

 
 

Foto boven: Villa Adriana Tivoli 

Foto onder: Villa d’Este Tivoli 



 

 
Kostprijs: 
• € 1795,00 per persoon in een 2-persoonskamer bij inschrijving van  
 minimum 25 deelnemers 
• toeslag 1-persoonskamer: € 380,00 
 
Inbegrepen: 
• rechtstreekse lijnvlucht met Alitalia vanuit Zaventem 
• alle dagelijkse verplaatsingen met veilig eigen autocarvervoer  
 (geen verplaatsingen met het minder veilige openbaar vervoer) 
• verblijf in het 4* hotel The Church Palace op basis van half-pension 
• middagmaal op donderdag 24 mei in het Vaticaan 
• alle toegangen zoals voorzien in het programma 
• fooien 
• eigen draadloos audiosysteem 
• gids: dr. Jan Vaes, van vertrek tot aankomst 
 
Niet inbegrepen: 
• niet vermelde middagmalen, dranken, persoonlijke uitgaven 
• annulerings- en/of reisbijstandsverzekering 
 (kan bij VAB via vtbKultuur Kortenberg) 
• eventuele verhoging van de luchthaventaksen en/of brandstoftoeslagen 
• indien geen lid: toeslag van € 10,00 voor de vtbKultuur-pas 
 (gezinslidmaatschap) 
 
Taxivervoer: 
Gezamenlijk taxivervoer vanop de parking van OC Berkenhof te Korten-
berg (parkeergelegenheid) naar de luchthaven Zaventem en terug is mo-
gelijk tegen € 17,00 per persoon 
 
Meer informatie en inschrijven: 
vtbKultuur Kortenberg, guido.craps@vtbkultuur.be 
www.vtbkultuur.be/kortenberg 
huistelefoon: 02 759 84 66 • zaktelefoon: 0475 31 57 29 
 
Een goed idee van vtbKultuur Kortenberg, 
praktisch uitgewerkt door Perfect Travel Services 
 
Programmafolder 15/09/2017 
Programma-aanpassingen blijven mogelijk 
 
© vtbKultuur Kortenberg 


